
Bij het opstarten van Levensakker Massage 
Opleidingen in 2002 moest de Thee natuurlijk 
wél in de lijn van mijn andere afstudeerrichting 
vorm krijgen, namelijk Fytotherapie, oftewel 
geneeskruiden. In de loop van de jaren zijn er 
verschillende (smakelijke) gezondheidsrecepten 
geschonken.

Er is er ééntje die al 20 jaar geschonken wordt en dat 
is de Gember-Zoethout thee. Die is al jaren favoriet. 
Die pot is na afloop altijd wel leeg. 

Wat meestal niet bekend is, is de werking van de kruiden die gebruikt worden. Zo is het 
Gember-zoethoutmengsel verwarmend, het verwarmt het spijsverteringsstelsel, het is een 
goed thee bij kinderen, verkoudheid en spijsverteringsklachten. Bij hoge bloeddruk minder 
hiervan drinken i.v.m. zoethout’s werking op bloeddruk.

In de zomermaanden wordt mijn lievelingsthee: Citroenverbena weer geschonken; diens 
werking is kalmerend. Dat geldt ook voor de Citroenmelisse en Lindebloesem. Beiden werken 
ook bij slaapproblemen. Elk jaar probeer ik wél op tijd te zijn bij de oude Lindeboom om de 
bloesems te plukken; zij heeft haar takken, heel handig voor het plukken, omlaag gericht. Een 
kleine hoeveelheid is al voldoende, de rest is natuurlijk nodig voor de bijen.

Als er straks weer volop wilde bloemen in de tuin zijn, eetbare bloemen, kan de thee mooi 
opgefleurd worden met vers geplukte bloemen. Vlak voordat de les begint een rondje 

door de tuin lopend, verzin ik ter plekke wat passend is. Korenbloem, Goudsbloem, 
Kaasjeskruid, Madeliefjes, de bladeren van Braam, Framboos en Bessen. Rechtstreeks 
uit de Levensakker Kruidentuin; een stervormig ontwerp van kruidenvakken per 
werkingsgebied, is zo’n 35 jaar geleden zelf aangelegd en nog steeds het middelpunt in 

de tuin.

Van Ghisleen’s fairtrade winkeltje in Gennep schenk ik regelmatig de Hibiscus uit Afrika. Deze 
thee heeft op allerlei gebieden gezondheidsvoordelen. In de lesruimte-keuken kun je vinden welke.

Alle kruidentheeën hier geschonken zijn altijd biologisch!

Uit de tuin of uit natuurvoedingswinkels. Sinds mijn vrijwilligerswerk bij het 
antroposofische Bronlaak, bij het geneeskruiden-werkgebied, schenk ik ook 
deze theemengsels; allen op een biodynamische wijze geteeld en verzorgd. 
Heerlijke mengsels en uitstekende kwaliteit. Ook bloemetjes behouden 
kleur door hun ingenieuze droogkasten. Nu kan ik ook in de winter kleurrijke 
thee schenken. 

Niet alle kruidenthee is zomaar lekker; Brandnetel bijvoorbeeld (vind ik). 
Gelukkig leerde ik tijdens de opleiding tot Natuurgeneeskundige werken 
met smaakcorrigerende kruiden: zoals Vlierbloesem, Pepermuntsoorten, 
zoethout etc.
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Kruidenmengsels om te reinigen van Lever- nieren, darmen; het kan allemaal.
En houdt je niet van kruidenthee, er is ook zwarte thee; Earlgrey en Ceylon.

Heb je bepaalde wensen, laat het me weten. Wanneer je niet teveel zoethout mag bijvoorbeeld. Van een aantal 
leerlingen weet ik dit nu inmiddels en zo kan ik ook voor jou iets lekkers hebben klaarstaan.

Op mijn website https://www.levensakker.nl/Informatie en in 
de lesruimte vindt je gratis folders van geneeskruiden en hun 
werking. Hier vindt je ook de recepten voor o.a. Brandnetelsoep.

Ook op andere manieren verwerk ik geneeskruiden
Zo is er het E.H.B.O-middel bij brandwonden: St-Janskruidolie, massageolie van Calendula, antimuggenzalf 
van Citroenmelisse, Buikjesolie bij emotionele spanningen en een variant daarvan voor verkoudheidsklachten.  
Tijdens individuele consulten is 20 jaar praktijkervaring opgedaan met geneeskruiden in tinctuurvorm. Sinds 
mijn focus ligt bij het innerlijke bewustzijnswerk hebben deze kruiden steeds meer plaats gemaakt voor de 
energetisch hoge frequenties van de Bloesem-Lichtremedies van Lucia.

Toch wordt ook nu mijn kruidenkennis weer opnieuw ingezet. Doordat ik 
gevraagd ben te helpen bij huisartsenpraktijk Afferden voor het aanleggen van 
een geneeskruidentuin, als onderdeel van het concept: Positieve gezondheid.
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