
Jezelf op een diepere laag ervaren, ruimte voor wat 
aandacht wil binnenin jou. Dat ervaar je ook zuiver 
binnen de dynamiek en de veiligheid van een kleine 
groep gelijkgestemden. Een levendige impuls om te 
herinneren wie jij in werkelijkheid ten diepste bent.

Meestal ervaar je in je drukke leven pas écht wat het 
leven eigenlijk verlangt, bijvoorbeeld ten tijde van een 
persoonlijke crisis of ernstig ziekte. Hoe fijn zou het zijn 
om daar eerder achter te komen en nu al te leven wie jij in 
jouw goddelijke essentie bent. Jij in afstemming met jouw 
inspirerende Hartsbewustzijn.

De reis biedt inzicht in waar jij nog met een handrem of  
beperkende conclusie over jezelf leeft. Uitgenodigd zijn 
vanuit jouw grootsheid, vrij en heel te worden, een ander 
perspectief te ervaren. Weer overzicht krijgen in waar jij 
in je leven staat en waar het naar toe wil. De Reis van Hart 
en Ziel is de weg naar innerlijke vrede en bevrijding. Het 
is ieder jaar weer een speciale en onvergetelijke ervaring!

Reis van Hart en Ziel
Vrij en bezield leven
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